
Bron 15b 
 

Huydecoper had door zijn botte, gelijkhebberige en hebzuchtige opstelling nogal 

wat vijanden gemaakt. Landheren in de omgeving (= Vechtstreek) zetten de 

plattelanders tegen hem op en lagen dwars waar zij konden. Zo duurde het ruim 
veertig jaar voordat Huydecoper een conflict over het stellen van een molen had 
uitgevochten. Inmiddels had hij ingezien dat zijn politieke loopbaan meer vaart 

zou krijgen, wanneer hij van factie veranderde. Hij sloot zich nu aan bij de 
invloedrijke regent Cornelis de Graaf. Dat legde hem geen windeieren. Zesmaal 

werd Huydecoper burgemeester van Amsterdam en de absolute top bereikte hij, 
toen hij in 1655 namens de stad peet mocht staan bij de doop van de zoon van 
de keurvorst van Brandenburg. 
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