Begrafenis Domela Nieuwenhuis: socialist
Achtergrond Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)

Zijn vader was luthers predikant en hoogleraar theologie. In 1870 werd
Nieuwenhuis zelf ook predikant. Toen zijn tweede vrouw stierf in 1877 brak
Nieuwenhuis echter met het geloof en de kerk. Tijdens zijn werk als predikant
kwam Nieuwenhuis echter veelvuldig in contact met zijn gemeenteleden en kreeg
hij oog voor de sociale problemen die bestonden.

Nieuwenhuizen hield lezing door het hele land over sociale vraagstukken waarin
hij zich richtte tegen de vijf K's: Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne en Kroeg. Hij
heeft nog een paar maanden vastgezeten voor majesteitsschennis.

Toen de Sociaal-Democratische Bond werd opgericht, werd Domela Nieuwenhuis
gekozen tot secretaris. Hij pleitte voor gelijkberechting van mannen en vrouwen,
geheelonthouding en invoering van het algemeen kiesrecht. Domela Nieuwenhuis
trad veelvuldig op als spreker en werd het gezicht van socialisme in Nederland.
Hij eindigde zijn publieke carriére als anarchist en revolutionair en nam niet
langer deel aan de parlementaire democratie. Na 1898 stond Domela
Nieuwenhuis niet of nauwelijks meer in de aandacht.

In 1919, 21 jaar later, zou hij overlijden op 72-jarige leeftijd. Het is opvallend
hoeveel aandacht zijn uitvaart trok, ook al trad hij al meer dan 20 jaar niet meer
expliciet in de schijnwerpers.

OPDRACHTEN:
* In hoeverre wordt de zuil van de krant duidelijk in de wijze waarop de
dood en uitvaart van Domela Nieuwenhuis is beschreven?
* Op welke wijze wordt het socialistisch gedachtegoed naar voren gebracht
tijdens de uitvaart van Domela Nieuwenhuis?



